
     Rondreis Albanië 01.10 tot 09.10.2024 
 

Woensdag 01.10.2024  Dag 1aankomst Vliegveld Tirana ( 
overnachting Shkodra 

Donderdag 02.10.2024 Dag 2  Schodra – Kruje – ( overnachting Kruje    

Vrijdag 03.10.2024 Dag 3 Durrës – Ardenica – Apollonia ( 
overnachting Vlore  ) 

Zaterdag  04.10.2024 Dag 4 Vlore – Np Llogore – Himare -Porto 
Palermo – Sarande ( overnachting Sarande ) 

Zondag   05.10.2024 Dag 5 Saranda – Butrint- Ksamil ( overnachting 
Saranda  

Maandag  06.10.2024 Dag 6  Saranda – Gjirokaster  – Berat ( 
overnachting Berat )  

Dinsdag 07.10.2024  Dag 7 Berat – Tirane ( overnachting Tirane ) 

Woensdag  08.10.2024   Dag 8 Tirane ( overnachting Tirane ) 

Donderdag 09.10.2024 Dag 9 Tirane – Brussel 

 

Hotels :  

Hotel Golden Palace Shkodra : https://hotelgoldenpalace.al/ 

Hotel panorama Kruje  

Hotel Black Diamond Tirana : https://blackdiamond-hotel.com/ 

Of hotel Lot  https://lot-hotel-tirana.com/ 

Hotel Kral Vlore : https://kraalhotel.com/ 

Hotel Agimi Sarande : https://hotelagimi.com/  

Hotel Colombo Berat : https://hotel-colombo.al/  

 

 

 

https://hotelgoldenpalace.al/
https://blackdiamond-hotel.com/
https://kraalhotel.com/
https://hotelagimi.com/
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Woensdag 01.10.2024  Dag 1aankomst Vliegveld Tirana ( 
overnachting Shkodra 
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Donderdag 02.10.2024 Dag 2  Schodra – Kruje  ( overnachting Kruje )  
 
Een indrukwekkende reis naar een land, net zo groot als België dat voor kort geleden een 
gesloten land in Europa was. Laatste 15 jaar maakt Albanië een grote ontwikkeling, maar er 
zijn nog steeds sporen van de dictatuur van Enver Hodza te zien, zoals talrijke bunkers langs 
de weg. 
Wij verblijven in de  stad Shkodër, een van de oudste steden van Albanië en een belangrijke 
economische en cultureel centrum van Albanië met ongeveer 80.000 inwoners. Stad ligt in het 
noordwesten van Albanië, naast de Shkodra meer, in een vallei tussen de rivieren Drim, Kiri 
en Buna ( Bojana ) 
Rozafakasteel is een van de bekendste monumenten in Albanië, gebouwd op een heuvel 
boven de samenvloeiing van de rivieren Buna/Bojana, Drim en Kiri. Rozafakasteel met een 
omtrek van 600 m werd achtereenvolgens herbouwd door de Venetianen en de Ottomanen 
op de fundamenten van een Iliyrische fort. De bouw van het kasteel is gerelateerd aan de 
legende over Rozafa. 
 

 
 
Na de lunch bezoeken wij  Kruje toeristische trekpleister van Albanie. Voornamelijk Kruje 
kasteel heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de 5e en 6e eeuw, en is een plaats 
van groot historisch belang voor alle Albanezen. Het werd echt beroemd tijdens 
Skanderbeg's (de nationale held van Albanië) strijd tegen de Ottomaanse Turken in het 
midden van de 15e eeuw. Het grootste deel van het kasteel is nu ruïnes, maar er zijn wel een 
paar huizen, muren en een oude toren (gebruikt voor observatie en signalering naar andere 
kastelen in Skanderbeg's verdedigingslinie) , nog steeds hier te zien ... 
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Skanderbeg Nationaal Museum bevindt zich ook binnen de oude kasteelmuren. Het opende 
in 1982, en is een geweldig museum - zeer modern en informatief. Het eert Skanderbeg, en 
vertelt zijn levensverhaal - evenals de oude geschiedenis van Albanië in het algemeen. Er is 
een fantastisch uitzicht over Kruje en het omringende landschap vanaf bovenst terras van 
het museum. In Kruje, vlakbij het kasteel is ook een etnografisch museum, en die gaan wij 
ook bezoeken, samen met de bekendste Bazar van Albanie, bazar van Kruje. 
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Vrijdag 03.10.2024 Dag 3 Durrës – Ardenica – Apollonia ( 
overnachting Vlore  ) 

 

 

Na het ontbijt vertrekken wij naar de stad Durres. Dat is op Tirana na de grootste stad van 
Albanië. Een havenstad met een lange geschiedenis. Het Romeinse amfitheater bevindt zich 
midden in het centrum van de stad en dat gaan wij natuurlijk bezoeken.  Amfitheater is 
gebouwd in de 2e eeuw met meer dan 20.000 zitplaatsen, waardoor het grootste in de regio 
is.  

Daarna rijden  wij verder naar het klooster van Ardenica. Gebouwd in de 13e eeuw, het is 
een van de mooiste orthodoxe monumenten in Albanië. Dit prachtige kleine klooster ligt 
afgelegen op een heuveltop tussen de steden Lushjë en Fier. Met name de iconostase, 
gouden preekstoel en prachtige fresco`s van de gebroeders Zografi zijn daar te zien.  Lunch 
in de wijnmakerij Ardenica met schitterende uitzicht op de vallei.  

Na de lunch bezoeken wij nog Apollonia van Ylliria, de ruïne van de oudste grootste oude 
Griekse stad van Albanië, gesticht in 625 voor Christus.  Wij eindigen deze mooie dag  naar 
de Albanese Rivièra en in de stad Vlora, waar de Albanese onafhankelijkheid begon. 
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Zaterdag  04.10.2024 Dag 4 Vlore – Np Llogore – Himare -Porto 
Palermo – Sarande ( overnachting Sarande ) 

Na het ontbijt rijden wij  naar Himare, een kleine en schilderachtige Albanese badplaats. 
Onderweg maken wij een stop in het Llogora National Park. Nationaal park Llogara ligt in het 
zuid westen van Albanië in de Albanese Riviera en werd opgericht in 1966. Het park heeft 
een omvang van ongeveer 10 km2. Het park bestaat uit bossen met zwarte dennen,  sparren 
en essen en ligt aan de noordkant van de Llogara pas op een hoogte tussen 470 en 2018 
meter. 
Daarna maken wij een mooie boottocht  om de wonderen van de Adriatische Zee te 
ontdekken. Wij ontdekken  de prachtige Gjippe Canyon en de piratengrotten. 

 Na de lunch bezoeken wij nog  Porto Palermo en  het Ali Pasha-kasteel. Er wordt beweerd dat 
het kasteel van Porto Palermo in de 19e eeuw werd gebouwd door Ali Pasha van Tepelena. 
Op een plaag die vermist werd, stond gegraveerd: "Ali Pasha van Tepelena bouwde het kasteel 
in 1804 met de hulp van Franse militaire ingenieurs" en een legende gaat dat de ingenieurs 
onmiddellijk na voltooiing werden gedood.. Sommigen historici beweren dat het veel eerder 
door de Venetianen is gebouwd, vanwege de vergelijkbare driehoekige vorm met ronde 
torens, zoals het Venetiaanse Driehoekskasteel in Butrint. In de antieke wereld is de baai van 
Porto Palermo altijd een belangrijke haven geweest die Himara moest beschermen. Tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog is het kasteel gebruikt als gevangenis en onderkomen voor 
militaire eenheden. In 1948 werd het kasteel van Porto Palermo uitgeroepen tot 'Cultureel 
Monument' en doet tegenwoordig dienst als museum. 
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Zondag   05.10.2024 Dag 5 Saranda – Butrint- Ksamil ( overnachting 
Saranda  

Het nationaal park Butrint ligt in het uiterste zuidelijke deel van het land en grenst aan Grie-
kenland en is naast een natuurpark ook een belangrijke archeologische plaats dat op de we-
relderfgoedlijst van de UNESCO staat. Het park is opgericht in het jaar 2000 en is ongeveer 
86 km2 groot.  Het is een bosrijk en ecologisch zeer belangrijk natuurgebied. Het meer van 
Butrint is een zoetwatermeer en is omgeven door bossen, heuvels, bergen en brakke moe-
rassen. Via het Vivari kanaal is het meer verbonden met de Straat van Korfoe. Het meer is 
gemiddeld 14 meter diep maar heeft op sommige plekken uitschieters tot wel 22 meter 
diep.   

Het natuurpark biedt ruimte aan 16 kritiek bedreigde plantsoorten en tevens aan 14 be-
dreigde diersoorten. Butrint is bij natuurliefhebbers vooral bekend omdat er een aantal zeld-
zame schildpaddensoorten en zelfs een ondersoort van de monniksrob voorkomen. Zeven-
tien procent van alle diersoorten die in Albanië voorkomen komen ook hier voor zoals bij-
voorbeeld de Balkan muurhagedis, de Griekse poelkikker en de kleine zandboa. Ook de wolf 
is hier nog te vinden. In 2003 is het nationale park zelfs een officieel Ramsargebied (belang-
rijke moerasgebieden) geworden.                                                                                                                 
Na de lunch op een mooie locatie, maken wij nog een kleine boottocht op het meer 
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Maandag  06.10.2024 Dag 6  Saranda – Gjirokaster  – Berat ( 
overnachting Berat )  

 

Gjirokastër is een stad in het zuiden van Albanië, niet ver van Sarandë, is één van de oudste 
steden van het land en tevens een cultureel centrum voor de Griekse minderheid. De 
vroegere dictator Enver Hoxha werd hier geboren. Het historische deel van de stad werd in 
2005 door UNESCO op de  Werelderfgoedlijst geplaatst. De belangrijkste 
bezienswaardigheden, die zeker de moeite waard zijn, zijn het huis van Enver Hoxha wat nu 
een etnografisch museum is, een bazaar en de Moskee van Gjirokastër (Xhamia e 
Gjirokastrës). Vanaf het Kasteel van Gjirokastër (Kalaja e Gjirokastrës), dat u kunt bereiken 
vanuit het centrum, hebben wij mooie uitkijkpunten over de omgeving. Dit is het grootste 
kasteel van Albanië en biedt ruimte aan een wapenmuseum. In dit museum kunt u wapens 
bewonderen uit de prehistorie tot wapens uit WO II. En elke vijf jaar vindt het Nationaal 
Folklorefestival van Gjirokastër (Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës) bij de burcht 
plaats. In 2015 is dit voor het laatst gevierd. 

Onderweg na Berat hebben wij een lunch op een mooie locatie. Wij genieten van gerechten 
gemaakt van de organische productie van onze gast heer Marcel. 

https://the-barrels-te-fucite.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

 

 

https://the-barrels-te-fucite.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Dinsdag 07.10.2024  Dag 7 Berat – Tirane ( overnachting Tirane ) 

Berat ligt in Centraal-Albanië in een heuvelachtig gebied, heeft 36 duizend inwoners en is de 

hoofdstad van het district Berat en van de gelijknamige prefectuur. De oude witte huizen met 

bruine daken geven het stadje iets speciaals wat je met eigen ogen gezien moet hebben. Het 

stadje ademt de traditionele architectuur van de Balkan uit de 18e en 19e eeuw. De binnenstad 

van Berat is, samen met het centrum van Gjirokastër, opgenomen op de Werelderfgoedlijst 

van de UNESCO. Berat straalt een veelbewogen geschiedenis uit, waarbij verschillende 

religieuze en culturele gemeenschappen door de eeuwen heen in de stad hebben gewoond. In 

de stad staat, boven op een heuvel, een kasteel met de naam Kalaja e Beratit, dat in de 13e 

eeuw is gebouwd. De oorsprong van het kasteel gaat echter terug tot voor de 4e eeuw voor 

Christus. Ook zijn er diverse kerken en de ruïnes van de Rode Moskee (Xhamia e Kuqe, 15e 

eeuw) en Witte Moskee (Xhamia e Bardhë) te vinden. De stad bevat tevens een aantal 

Byzantijnse kerken, zoals de Sint-Michaëlkerk en ook een klooster, het Sint-Spyridonklooster 

uit 1864. Bovendien zijn er in de wijk Mangalemi drie belangrijke moskeeën te vinden die uit 

het Ottomaanse tijdperk stammen  

 

De wijk Mangalemi is de bekendste wijk van de stad. Door deze wijk wordt Berat ook wel de 

stad van duizend ramen genoemd . De andere twee wijken van het historische gedeelte zijn 

Gorica en Kala, waar het kasteel staat. In het kasteel is een bijzondere verzameling van 

Byzantijnse en postbyzantijnse kerken te vinden. Zo is er in een van de kerken een iconen-

museum. Maar in het kasteel vindt u ook de Rode Moskee, dat is gebouwd nadat Berat in 

1417 in handen kwam van de Ottomanen. Wij bezoeken Onufri museum die geeft u een zeer 

goed zicht op de iconografische geschiedenis van Albanezen. 

 

https://www.albaniereizen.nl/zien-en-doen/historische-en-culturele-plaatsen/gjirokaster
https://whc.unesco.org/en/list/569/
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Woensdag  08.10.2024   Dag 8 Tirane ( overnachting Tirane ) 

 

Na het ontbijt begint de stadswandeling door Tirana. Vroeger saai en grijs, heeft de stad een 
internationale bloei doorgemaakt na het communisme, en is ze een levendige metropool 
geworden, kleurrijk en zeer levendig dankzij haar unieke sfeer. Fascinerend, Tirana 
vertegenwoordigt zowel het verleden als de toekomst van Albanië. 
Wij maken een  grote wandeling  door het centrum van de stad, waar ook veel stads gebouwen 
van Albanië zich bevinden. Wij beginnen onze wandeling op het plein van Skenderbei, ontwerp 
van een Belgische architecte bureau. Daarna  bezoek aan moskee, een van de oudste 
gebouwen van Tirana. Et’hem Bey-moskee is gebouwd tussen 1789 en 1821 door Moola Bey 
en later afgebouwd door zijn zoon Et’hem Bay. 
Tussen Skanderbegplein en de autovrije paradeerstraat Toptani, vind je Bunk Art 2, een 
atoombunker voor de minister van Binnenlandse Zaken en zijn gevolg, die via een 
ondergrondse gang kon afdalen naar de tussen 1981 en 1986 gebouwde en met metersdikke 
muren omgeven schuilkelder. Via een gangenstelsel kom je langs diverse kamers, 24 in totaal, 
waaronder het commandocentrum voor de minister. 
Wij gaan ook een moderne orthodoxe kathedraal bekijken, en die is pas in 2012 geopend. 
Na de lunch bezoeken wij een beroemde Bloku wijk van stad Tirana. Dat was gedeelte van de 
stad bestemt voor hoge functionarissen van de Communistische partij van Albanië. Daar zien 
wij onder andere ook villa van  Enver Hoxha.  
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