
Dag 1: Dortmund - Jerevan met rechtstreekse vlucht met Wizzair. Transfert naar 
hotel. Overnachting Ramada Hotel Jerevan (4*). 

Dag 2: Stadsbezoek Jerevan 
Na een laat ontbijt verkennen we de hoofdstad Jerevan met een geschiedenis van 
meer dan 2800 jaar. Bezoek aan het instituut van oude manuscripten 
Mesropmachtots (verantwoordelijk voor het Armeense alfabet), ook 
de Matenadaran genoemd. Bezoek aan het museum en het 
monument Tsitsernakaberd: opgericht in 1965 ter nagedachtenis aan de Armeense 
genocide van 1915. ‘Beklimming’ van de ‘Cascade’ met het Kunstencentrum en de 
beeldentuin van Cafesjian, het paleis van Swarowski, en een mooi panorama van 
de hoofdstad van Armenië. 
Overnachting in Ramada Hotel Jerevan. 

Dag 3: Garni-Guégard 
We starten deze dag met een korte rit naar de unieke heidense Tempel van Garni, 
gebouwd in de 1ste eeuw na Christus. Verwoest door een aardschok in 1679, maar 
gerestaureerd in 1975.Verder naar het Klooster van Guéghard (13de eeuw), 
waarvan de naam afkomstig is van de lans, die hier jaren bewaard werd, waarmee 
het lichaam van Christus doorboord werd. We rijden terug naar Jerevan voor een 
bezoek met degustatie aan de fabriek van ArArAt, de Armeense cognac.  
Overnachting in Ramada Hotel Jerevan. 

Dag 4: Dilijan-Haghartsin-Meer Sevan–Erevan 
Vertrek naar het thermale stadje Dilijan met korte wandeling in Sharambeyan een 
typisch straatje met enkele artisanale ateliers en winkeltjes en een museumhuis uit 
de 19de eeuw. En dan gaat het naar Haghartsin, een prachtig kloostercomplex uit 
de 12de eeuw in een bosrijke omgeving met een heel bijzonder verhaal. We rijden 
naar het immense meer van Sevan (250 km omtrek) en tevens één van de hoogst 
gelegen meren ter wereld (1898m). We bezoeken het klooster van de Heilige 
Apostelen.  
Overnachting in Ramada Hotel Jerevan. 

Dag 5: Edjmiatsin–Zvartnoc-Amberd 
Vandaag staat een bezoek aan de kathedraal van Etchmiadzine op het programma. 
Dit is het spirituele centrum van de Armeense Apostolische kerk. De grootsheid en de 
schoonheid van dit bouwwerk zal niemand onberoerd laten. Armenië is overigens het 
eerste land dat al in 301 het Christendom als staatsgodsdienst aangenomen heeft! 
De kathedraal Zvartnots, gebouwd tussen 642 en 662, werd 300 jaar later 
gedeeltelijk verwoest door een aardbeving. Toch blijft de ruïne, gelegen tussen wijn- 
en boomgaarden, imponeren door enkele indrukwekkende sculpturen. De ruines van 
de citadel Amberd (9de eeuw), gelegen in de schitterende canyon van Kasakh op 
een hoogte van 2000 meter, is een bezoek meer dan waard! Het blijft één van de 
zeldzame getuigen van de militaire architectuur van Armenië.  
Overnachting in Ramada Hotel Jerevan.  

Dag 6: Khor Virap-Noravank-Goris 
We verlaten Jerevan en rijden naar het zuiden met de 2 toppen van de heilige 



berg Ararat en het massieve silhouet van de Arakadz (de hoogste berg van Armenië 
met 4095 m), als passagiers. Deze vruchtbare vlakte was vroeger een belangrijke 
commerciële spil tussen Azië en Europa. Bezoek aan Khor-Virap, één van de heilige 
sites van Armenië. Het is hier dat Gregorius de Verlichte opgesloten werd in een 
diepe kuil, tot de koning Tiridate III het Christendom als nationale godsdienst 
erkende. Na een rit door een overweldigende natuur brengen we een bezoek aan het 
schitterend gelegen kloostercomplex van Noravank(12de eeuw). Het bestaat uit 
een mausoleum, 2 kerken en een jamatoun. Na een gezellige lunch en een bezoek 
aan Karahunj rijden we naar ons hotel Mirhav of Red Roof in Goris.  
Overnachting in Hotel Mirhav of Red Roof in Goris. 

Dag 7: Khndzoresk-Tatev 
We bezoeken de ‘dode stad’ Khndzoresk, voor de volle 100% gekapt uit de 
vulkanische tufsteen! De ‘grotwoningen’, die dateren uit de 14de eeuw, werden nog 
tot het begin van de 20ste eeuw bewoond. Na een korte wandeling in het dorp 
kunnen we over de langste hangbrug van Armenië lopen. En we breken nog een 
record met een bezoek aan het klooster van Tatev, één van de mooiste uit de 
middeleeuwen en zeer bekend in die tijd voor zijn universiteit. Om Tatev te bereiken 
moet je immers een recent gebouwde en supermoderne kabellift nemen die in het 
Guinessbook of records vermeld staat als de langste ter wereld (5,7 km in ruim 11 
minuten).  
Overnachting in hotel Mirhav of Red Roof in Goris. 

Dag 8: Selim Caravansérai-Noradouz-Sevan-Erevan 
Tijd om terug te keren naar Jerevan via het gebergte van Selim en met een bezoek 
aan de middeleeuwse karavanserai, gebouwd op het kruispunt van de zijderoutes. En 
dan is er nog Noradouz, waar je de grootste verzameling van  khatchkars 
(stenen kruisen) zal kunnen bewonderen. We rijden naar het immense meer 
van Sevan (250 km omtrek) en tevens één van de hoogst gelegen meren ter wereld 
(1898 m).En natuurlijk maken we een cruise op het meer waarbij we het klooster 
van de Heilige Apostelen van Sevan zullen bezoeken. Terug in Jerevan springen we 
even binnen in de Blauwe Moskee, de enige moskee in heel Armenië. 
Verrassingsdiner met folklore! 

Vertrek naar de luchthaven Zvartnots voor de rechtstreekse vlucht naar Zaventem. 

 


